Goedenavond.

Ik ben ilona splinter en ik woon met mijn jongste
dochter op de frankrijklaan sinds 2009 en wij wonen
hier (tot nu toe) met heel veel plezier. Na mijn
scheiding ben ik in Zoetermeer komen wonen vanwege
de ideale ligging ten opzichte van mijn nieuwe
werkomgeving, uitvalswegen, het Stadshart (altijd leuk
voor een moeder met dochters) maar ook vanwege de
school voor mijn dochters. Wij wonen nu echt in de
beste wijk. Vinden wij...

We hebben een leuke groep buren die er voor elkaar
zijn in nood maar ook voor een lekker wijntje. Het
plezier dat niet alleen ik en mijn dochter hebben om
hier te wonen maar ook het plezier van mijn buurtjes
gaat veranderen. Wij hebben met verbazing notie
genomen van de enorme bouwplannen die de
gemeente Zoetermeer op tafel heeft liggen.

Hoe is het mogelijk dat er zoveel woningen bijkomen in
het Stadshart terwijl er diverse andere plekken zijn in
Zoetermeer om ook hoogbouw neer te zetten. Het
uitzicht voor ons wordt er niet mooier op.



Een toren van (naar nu staat op de site van
Zoetermeer) 110 meter op de plek van het oude
stadhuis, een toren van 70 meter aan de overkant van
ons huis welke ook nog eens vast komt te staan aan de
woningen van de Reimsstraat als ik de tekening goed
heb bekeken.., en als kers op de taart stadswoningen
tegen het speeltuintje.

Tuurlijk mogen er woningen bijkomen, maar niet zoveel
en zo hoog.

Als ik van een dag werken thuis kom vind ik het fijn om
nog even te genieten van mijn tuin en de
middag/avondzon. Die einde middagzon wordt ons
straks ontnomen door de enorm hoge toren van 110
meter die uit de grond wordt gestampt op de plek van
het oude Stadhuis.

Het avondzonnetje door mijn keukenraam zal ik ook
niet meer zien als hij verstopt zit achter een woontoren
van 70 meter hoog aan de overkant..

De achterburen van ons aan de Parijsstraat zullen nog
minder zon hebben. Mijn achterbuurvrouw heeft een
groentetuin en groeit verschillende soorten fruit in
haar achtertuin. De opbrengst hiervan deelt ze uit aan
de buurtkindjes. Dit alles kan ze wel vergeten als de
toren van Markt 10 zo hoog wordt gebouwd als dat hij
nou in de planning staat.



Fruit en groente hebben volop zon nodig. En die zal er
amper tot niet meer zijn. Hoe je het ook wend of keert.

De parkeerplekken verdwijnen. Enkele parkeerplekken
hebben laadpalen. Ook die verdwijnen terwijl we in de
toekomst meer en meer auto’s zullen zien die de
laadpalen nodig hebben. Parkeer terrein
Frankrijklaan/Reimstraat wordt bebouwd. De paar
parkeerplekken net om de hoek van de Frankrijklaan
naar de markt toe moeten ook weg in verband met de
bouw. De parkeerplekken die er dan nog op de
Frankrijklaan aan de weg zelf zijn moeten gedeeld
worden met de bewoners van de Frankrijklaan en de
Reimstraat.. Behoorlijk wat bewoners en maar een
paar parkeerplekken!

Waar moeten onze familieleden hun auto neerzetten
als er bijvoorbeeld een feestje is? Bij centrum west en
dan naar ons toelopen? Onder de Hoogvliet en naar
ons toelopen? Niet dat wij luie familieleden hebben
maar wij wonen hier in deze straat en niet daar.

Toen het stadhuis nog niet was afgebroken en de
parkeerplekken dus nog niet vol stonden met
bouwmaterialen had ik persoonlijk al een aantal
situaties waar ik de politie voor heb moeten bellen.



Als het markt terrein bezet is door een festiviteit en alle
parkeerplekken hier ook volstaan, parkeren er soms
bezoekers op mijn eigen oprit.

Geen idee waarom ze op zulke dagen onze oprit
uitkiezen maar ze doen het. Bezoekers OF van de markt
OF gewoon stadshart bezoekers die als ze niet kunnen
parkeren op het grote plein of de andere kleine
parkeerplekken ook vol staan, hun bolide dan maar op
mijn oprit zetten! Ik heb een aantal keren de politie
hiervoor gebeld (wees vrij om dit op te vragen) en men
kreeg een mooi “parkeerticket” uitgereikt.

Bij ons op de Frankrijklaan hebben we een “straatje”
welke we eerst op moeten rijden om bij onze huizen en
opritjes te komen. Daar staan soms ook al auto’s als de
gewone parkeerplekken vol zijn. |k ben bang dat daar
in de toekomst nog meer auto’s komen te staan als de
andere parkeerplekken die nog over blijven vol zijn.

Daar ik alleenstaande fulltime werkende moeder ben is
dit huis mijn appeltje voor de dorst. Ik heb hard
moeten werken om te zijn daar waar ik nu ben.



Ik geloof niet dat onze huizen meer waard worden als
die torens met de hoogte die NU in de planning staat
naast ons komen te staan en aan de overkant, want wie
wil er nu wonen in een straat waar die giga hoge torens
staan?? Wij en enkele buren hebben gewoon het geld
niet om te kunnen verhuizen naar een andere
huurwoning, of een ander huis te kopen. Ik wil nog NET
niet zeggen dat we gedoemd zijn hier te blijven wonen.

Als ik wel het geld zou hebben dan zou ik verhuizen.
Klaar. Ik wil niet als ik uit mijn huis stap links.. rechts..
en voor me naar extreem hoge torens hoeven kijken.
Dan had ik wel in Palenstein gaan wonen. Alhoewel
daar de hoogbouw weg gaat en men lager gaat
bouwen, dus Palenstein klinkt mij nu wel fijner in de
oren..

lk en mijn medebewoners willen de gemeente vragen
met ons in een ECHTE samenspraak te gaan. Zodat er
gezamenlijk een ontwerp komt die voor iedereen
acceptabel is.

Bouwen is echt oke maar niet zo veel en zeker niet zo
hoog. Houd u alstublieft rekening met de huidige
bewoners..

Dank u wel.



